
 

 

Visie: 

Onze Stichting heeft, vanuit een christelijke levensovertuiging, met bewogenheid 

voor de naaste, als visie dat elk kind waardevol en uniek is. Dat ieder kind recht heeft 

om onbezorgd kind te mogen zijn, met recht op liefde, respect, zorg en educatie, 

zodat ze zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen.  

 
Missie:  

Onze Stichting organiseert diverse projecten, die bijdragen aan hulp en de 

ontwikkeling van kinderen uit Oekraïne, of waar nodig elders. 

De programma’s richten zich op rust, liefde, plezier, 

zelfwaardering, samen beleven en samenwerken, ontwikkeling en 

ontplooiing van ieder kind afzonderlijk. 

 
Doel: 

Zoveel mogelijk kinderen uit het door de oorlog verwoeste 

Oekraïne een herstelvakantie aanbieden in liefdevolle 

gastgezinnen in Twenterand en omgeving. Daarnaast 

ondersteuning op vele manieren van kinderen in een moeilijke 

situatie. En waar mogelijk humanitaire hulp ter plaatse. 

 
Projecten: 

- Groepen kinderen voor twee maanden naar Nederland halen en hen een veilige, 

liefdevolle, kindgerichte plaats bieden, waarin vriendschap opgebouwd wordt en 

positieve ervaringen opgedaan worden op verschillende terreinen.  

Ze verblijven in zorgvuldig geselecteerde en onder afgesproken 

voorwaarden functionerende, gastgezinnen, die de kinderen de 

begeleiding bieden die nodig is. De gastgezinnen moeten zich 

houden aan de (inter)nationale afspraken en voorwaarden. 

-Waar nodig en mogelijk worden de kinderen ondersteund door 

professionals uit de jeugdzorg. 

-Hulp bij wederopbouw van scholen/kindercentra enz. 

 

Met deze projecten wil Stichting Twentse Kinderhulp Oekraïne 
zoveel mogelijk kinderen een kans geven op een periode van 
veiligheid en rust, met een beter uitzicht op een hoopvolle 
toekomst! 
 

 
 
 

           
 


